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@ Onzeeigen Versa Superhelden staan elke week weer klaar om
een steentje bij te dragen. Je zult er vast wel van gehoord hebben;
de HelpCie. Samen met stichting Handje Helpen zetten zij zich in I\'/’
voor het goede doel. Wij spreken een aantal leden van de HelpCie
over hoe dat er nou precies uitziet en waarom het zo belangrijk
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Kun je voor de mensen beschrijven wat stichting Handje Helpen inhoudt?

Susanne; Handje Helpen is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen die
net een extra handje kunnen gebruiken omdat ze het zelf niet kunnen of niet in de
gelegenheid zijn. Dit kan zijn dat je gezellig gaat puzzelen met een oudere, iemand helpt
in het huishouden of bijvoorbeeld met kinderen iets gaat doen om de ouders te ontzien.

Hoe vind je bij Handje Helpen vrijwilligerswerk dat bij je past?

Robin; Je kunt aangeven wat voor maatje je leuk lijkt, bijvoorbeeld juist een kind of
een oudere. Als ze een match hebben gevonden dan krijg je informatie over de
hulpvraag en dan kun je bepalen of je dat interessant lijkt. Je wordt dus niet zomaar
aan iemand gekoppeld, je kan echt aangeven wat je leuk lijkt en wat niet.

Noah; Als je je aanmeldt om vrijwilliger te worden, wordt er eerst gekeken wie jij bent, w
aar je interesses liggen en voor wie je iets zou willen en kunnen betekenen. In een
gesprekje met een regiocoérdinator wordt dan een soort van documentje opgesteld over
jou. Als er door Handjehelpen iemand is gevonden met een hulpvraag die bij jou past, ga je
bij diegene op bezoek om kennis te maken en om te kijken of er een beetje een match is
tussen de hulpvrager en de vrijwilliger. Dan kan je dus helemaal zelf kiezen of je je voor die

persoon wilt inzetten.
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Wat zijn jouw ervaringen met stichting Handje Helpen? Hoe
merk je dat je iets bijdraagt?

Anna; Ik heb een hele positieve ervaring met Handje Helpen. Iedereen is erg
enthousiast en het geeft een heel voldaan gevoel om wat voor een ander te
kunnen betekenen!

Ik merk dat de hulp ook echt bijdraagt en dat de mensen het leuk vinden dat er
iemand is die de moeite voor ze doet.

Susanne; Ik zit zelf in een gezin waarvan de moeder borstkanker heeft en de
vader veel werkt om ze te kunnen onderhouden. Samen met de kinderen ga ik
dan huiswerk maken, een spelletje doen of even lekker naar buiten. Wat ik zelf
heel leuk vind hierin is dat je letterlijk even in een ander gezin zit, waardoor je
ook een andere kant leert kennen dan je eigen gezin en cultuur (zij komen
oorspronkelijk uit Marokko). Elke keer als ik daar kom, is die moeder heel blij
dat ik er ben en ook duidelijk heel dankbaar.




Interview met de HelpCie

Waarom zou ge het anderen aanraden om vrijwilliger te
worden bij Handje Helpen?

Robin; Wat ik zelf zo leuk vind aan Handje Helpen is dat je echt een band krijgt met je
‘maatje’. Tk zie elke keer als ik langs ga dat ze er echt zin in heeft en dat is zo leuk om te zien!

Voor iedereen die vrijwilligerswerk wil gaan doen, raad ik echt aan om even te kijken bij
Handje Helpen. Het is echt leuk om te zien dat iemand zo blij wordt als je langskomt!

Hoe ziet jouw dag bij Handje Helpen eruit?

Noah; Een dag is een groot woord, eerder een middagje :). Ik ga bijna elke woensdag
naar mijn maatje in Vleuten en dan ben ik daar ongeveer een uurtje. Ik help haar met
haar huiswerk en als ze dat niet heeft, spelen we meestal spelletjes. Ze heeft een
taalontwikkelingsachterstand, en dan help ik haar daarbij, maar er is altijd ruimte voor
een spelletje en een kopje thee!

In 2016 heb ik een maand Vri%'lwilligerswerk gedaan in Nepal. Zoals velen
zich vast kunnen herinneren heeft €en jaar eerder, in 2015, een enorme
aardbeving het land getroffen. Toen ik daar aankwam was de cultuurshock

—  dan ook enorm. Niet alleen de mensen en het land waren zo anders dan
Nederland/Europa, maar ook de géote armoede die heerste en alle kapotte
gebouwen maakten indruk. Daar begon mijn eerste vrijwilligersavontuur,
rijdend langs de verwoeste steden, op weg naar een basisschool waar ik zou

elpen opbouwen en lesgeven. Samen meét andere Nederlandse jongeren
hebben wij kleine muurtjes gebouwd, geschilderd, lampen opgehangen en
de kinderen wat plezier geboden. Daarnaast gaf ik iedere dag van 9:00-
14:00 Engelse les aan kinderen van 6/7 jaar (groep 3). Ik vond het lesgeven
heel leuk’en dankbaar. De gekste ervaring tijdens mijn verblijt vond 1k het
ochtendritueel, ledere ochtend ging er harde muziek aan (het volkslied) en
kwamen alle kinderen in een soort militaire optocht naar buiten. Eenmaal
in rijen op het ‘schoolplein’ (een stuk grond van 50 vierkante meter),

egon iedereen al zingend te marcheren. Ondertussen liep de rector van de
school dgor de kinderen heen, en schreeuwde naar alle kinderen die het
niet goed deden. Een indrukwekkend ritueel, maar voor hen de normaalste
zaak 'van de wereld.
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| Yersatile zit natuurlijk vol met engeltjes, maar bijna elk engeltje gedraagt zich

I ook wel eens als een bengel. Wij waren benieuwd naar deze verhalen en hebben
daarom een aantal Versatilers gevraagd om iets te vertellen over wat zij vroeger

| voor kattenkwaad hebben uitgehaald of wat voor gekke dingen zij in een

i dronken bui hebben gedaan. Geniet ervan en neem er vooral (g)een voorbeeld
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Op vakantie besloten we een Keer dat het leuk was om °s avonds onze vertrouwde
stacaravan om te wisselen voor een rotonde dicht bij de camping. We namen kleedjes
A mee, wijn, bier en sigaren. We lagen net een half uurtje lekker sterren te kijken en o
% muziek te [uisteren, toen er plotseling een politieauto aan kwam rijden. Ik grapte nog dat ﬁgl
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hij vast voor ons kwam maar besefte op dat moment niet dat dat ook daadwerkelijk het !i‘i’
geval was., Het bleek niet helemaal de bedoeling dat we anze avend op de rotonde '5:"
doorbrachten en met een officiéle waarschuwing voor verkeershinder moesten we de
rotonde helaas verlaten.
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Op mijn middelbare school deed ik mee met een uitwisseling. We wilden groag met een E
paar van de buitenlandse studenten lachgas doen, maar hadden hiervoor geen locatie. A
Uiteindelijk zijn we in een parkeergarage beland. Hier hebben we een flesje wijn open
gemaakt, shisha cangestoken en het lachgas erbij gepakt. Het was heel gezellig, tot we
ons ineens het ongeluk schrokken van een fel licht dat in ons gezicht werd geschenen.
Dit was een politierman die ons had betrapt doordat hij het licht van de shisha van
verall al ken zien. Na gelogen te hebben dat we allemaal 18 waren kregen we een
officiéle waarschuwing en hebben we shisha toch maar ergens anders opgerookt. O
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ﬁ Ik wil verder anoniem biijven, maar op een rekere borrel schifn ik een srfapdc;rs van ‘een
of andere hoge pief’ te hebben gestolen. Nu heb ik bijna een outfit compleet want ik heb
aok al een keer een fas inclusief panterprint scrunchie gestolen. Sinds carnaval zijn daar
ook nog eens een mooie bloemenketting en wietbril bij eekomen. Zoals ik al zei wil ik
ananiem blijven, maar mocht je me tegenkomen op de borrel af in de kroeg 2ou ik rennen
want ik ben op dreef.
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Als je denkt aan wetten, denk je over het algemeen aan nuttige hulpmiddelen voor het beter E“‘
functioneren van een samenleving. Er bestaan echter wereldwijd (inclusief ons eigen land) nog e
een heleboel wetten, waar je een hoop vraagtekens bij zou kunnen zetten. Sterker nog, s >
hieronder zullen er wetten bij zitten die je snel per ongeluk zou kunnen overtreden, zonder er Ay

Uberhaupt erg in te hebben.
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- In Italié loop je het risico op een boete wanneer je niet glimlacht, mits je je niet in een
ziekenhuis bevindt of een begrafenis bijwoont.

- Stoepkrijten is in de provincie Flevoland verboden.

- Een Australische wet verbiedt mensen om een dier, dat je van plan bent om op te eten,
een naam te geven. Vegetariérs lopen dus geen risico deze wet te overtreden ;)

- lemand redden, terwijl diegene aan het verdrinken is, is strafbaar in China.

- In de Amerikaanse staat Florida is het strafbaar om als ongehuwde vrouw op zondag
parachute te springen.

- Volgens een Samoaanse wet is het illegaal om de verjaardag van je echtgenote te
vergeten.

- In het Amerikaanse Trenton is het verboden om een bedorven augurk op straat te gooien.

- Wanneer in Turijn een eigenaar van een hond zijn hond minder dan drie keer per dag
uitlaat, loopt hij het risico op een fikse boete.

- In het S5chotse York is het vandaag de dag nog steeds toegestaan een 5chot te
vermoorden, mits die Schot een pijl en boog draagt binnen de stadsmuren na
zonsondergang.

- Het spelen van videogames in openbare ruimtes is verboden in Griekenland.

- In Parijs, de stad van de liefde, is het op onder andere treinstations en in treinen
officieel verboden om te zoenen. Deze wet werd ingevoerd om treinvertraging tegen te
gaan.

- In de Drentse gemeente Meppel is het verboden om mensen (zowel binnen als buiten) te
bespieden.

- Het huis verlaten zonder ondergoed is in Thailand illegaal.
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In 2018 heb ik een maand VtﬂWllh}%erswerk gedaan in Cambodja. In

Cambodja zijn in tijden van et KRmer recgime boeken Verboden eworden

en hoo opgeleiden Vermoor Er is dus een tekort aan leraren en Tesboeken.

I Wl 1(graaghmeteen de reddende engel zijn maar dat bleek nog niet zo
keli eb veel gesprekken gehad met de oprichters van =
Tuktu orChildren (de organisatie waar ik voor Werktes Hoe kan je iets
ragen zonder alleen maar je westerse ideeén op te leggen? U1telnde11_]k
heb ik computer en engels les'gegeven. Ook heb 1k kunnen bijdragen door
aan de verbeelding van de kinderen te Werken die waarsch 1JnlJ hun dorpje
nooit zullen uitkomen. Ik gaf presentaties over Nederland en over skién. De
inderen waten heel enthousiast en ik hoopte ze vooral te kunnen
1nst1()1reren Ik deed ook werk zoals boeken vertalen en spelletjes bedenken.
reeg enorm veel bewondering voor mensen die zich hun’hele leven
1nzetten voor anderen, wat een geduld is er nodig om iets te verbeteren in

het systeem in Cambodja' het is'misschien cliché’om te zeggen maar ik denk

dat ik uiteindelijk meer geleerd heb van hen dan zij van mij. Tk leerde de
mensen en de cultuur zo goed kennen, echt een ervaring om nooit te
vergeten.




