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MEET DE
REDACCIE

Hi, ik ben Olivia, 20 jaar, derdejaars ISW’er en ben dit jaar de
voorzitter en eindredacteur van de RedacCie! Ik kom oorspronkelijk uit
Haarlem maar woon nu al bijna twee jaar in ons mooie U op de Uithof.

Eerste concert: Mijn eerste ‘echte’ concert was van Ariana Grande op mijn veertiende,
maar eigenlijk was het het Sesamstraat concert op mijn derde (wat ik misschien wel leuker
vond) .

Eerste studiekeuze: Ik had heel lang geen idee wat ik wilde doen, dus ben ik (zoals veel
van ons waarschijnlijk) maar ISW gaan doen omdat ik de keuze zo kon uitstellen, maar ben
hier achteraf natuurlijk enorm blij mee.

Eerste herfst herinnering: Ik was iets van vier jaar oud en aan het wandelen in het bos
met mijn familie, en ik dacht natuurlijk dat het een goed idee was om in een soort
greppel met heel veel bladeren te springen. Door al die bladeren zag ik het water eronder
niet en werd ik zeiknat! Ik kan me vooral de kou op de weg terug nog goed herinneren.
Eerste bijbaantje: Op mijn vijftiende werkte ik in een ijssalon! Helaas was dit maar voor
een paar maanden, waarna ik heel charmant geghost ben door de manager :(

Dit wilde ik vroeger worden: Dit is helaas geen echt beroep, maar na 1x Barbie in een
Zeemeerminavontuur gekeken te hebben wilde ik tot een beschamend late leeftijd een
zeemeermin worden.

Hey, mijn naam is Sten, ik ben eerstejaars en ben de vice-voorzitter van de RedacCie. Tk
ben geboren in Amstelveen, maar woon al vrijwel mijn hele leven in Vleuten, lekker
dichtbij Utrecht.

Eerste concert: Mahler 5, we gingen met heel VWO 6 als soort afscheidsuitje naar een
klassiek concert, maar mijn eerst zelfgekozen concert was Coldplay.

Eerste studiekeuze: Interdisciplinaire sociale wetenschappen in Utrecht, spannend hé :)
Eerste herfst herinnering: Vroeger vond ik het bos heel stom, maar wilden mijn ouders
vaak wandelen. Ik ging daarom extreem mokken tijdens het wandelen en kastanjes gooien in
het water.

Eerste bijbaantje: Baliemedewerker in de zomer bij een doolhof. Erg leuk zomerbaantije
buiten en gezellig dat er veel kinderen langs kwamen.

Dit wilde ik vroeger worden: Niets liever dan uitvinder, misschien telt onderzoeker
daarvoor deels :)




Hee! Ik ben Sjors, 18 jaar, eerstejaars en ik woon op kamers in
Houten. Oorspronkelijk kom ik uit een klein dorpje dicht bij Meppel
in de buurt. Ik ben dit jaar secretaris van de RedacCie.

Eerste concert: Mijn eerste concert was Marco Borsato. Ik weet eigenlijk niet of ik zijn
naam mag noemen. Ik was een jaar of 12 (typisch) en ging samen met mijn moeder.

Eerste studiekeuze: Mijn eerste studiekeuze was Criminologie. Ik was helaas uitgeloot,
maar ben uiteindelijk blij dat het zo is gelopen! :)

Eerste herfst herinnering: Mijn eerste herfst herinnering was dat mijn tante vroeger een
hele grote kastanjeboom in de tuin had staan. Ik ging altijd met mijn nichten en neven de
kastanjes zoeken. De stekels waren best scherp.

Eerste bijbaantje: Dit was in een snackbar. Ik was 14 jaar toen ik begon en heb daar
uiteindelijk 38 jaar gewerkt!

Dit wilde ik vroeger worden: K3 was wel echt de grote droom! Het liefst wilde ik Kristel
opvolgen, want ik wilde mijn haar niet rood of blond verven.

Hoi! Ik ben Kimberly, 19 jaar, eerstejaars ISW’er en penningmeester van de RedacCie. Ik
kom uit Berkel en Rodenrijs en hoewel ‘t maar n half uurtje is van Zoetermeer naar
Utrecht Centraal ga ik toch altijd 2 uur van te voren weq zodat ik onderweg nog ff een
kaasstengel kan halen bij de Jumbo in Hoog Catharijne :)

Eerste concert: Ateez!

Eerste studiekeuze: In de 4e wilde ik International Business Administration gaan studeren
en heb daarom naast m’n NG/NT pakket ook nog Economie en Bedrijfseconomie gedaan. Dat was
allemaal redelijk kut dus heb ik in mijn tussenjaar toch maar besloten ISW te gaan doen
:D

Eerste herfst herinnering: Ik was een keer op een kinderfeestje en we gingen een
speurtocht doen in het bos. Toen stond ik opeens oog in oog met een Schotse Hooglander.
Iedereen was zo van: “Je moet stilstaan anders vallen ze je aan!” en dat maakte me alleen
maar banger.. Dus sindsdien heb ik een beetje een haat voor Schotse Hooglanders.
Eerste bijbaantje: Op de markt bij de groente- en fruitkraam op m’n 14de!
Ik heb het daar meer dan 5 jaar volgehouden tot ik ontslag nam afgelopen «
zomer. i
Dit wilde ik vroeger worden: Ik was zo’n vervelend kind dat altijd
“gelukkig” opschreef in vriendenboekjes..

Hee! Ik ben Lisanne, ik ben 18 jaar, eerstejaars ISW’er en FUNctionaris van de RedacCie.
Ik woon sinds kort met 6 meiden in een studentenhuis in Werkhoven, maar in de weekenden

ben ik bij mijn ouders en zusje in Hardenberg te vinden :)

Eerste concert: Ik ben nog nooit bij een concert geweest :(

Eerste studiekeuze: Rechten, accountancy of sociologie, oftewel ik had geen idee.

Eerste herfst herinnering: Toen ik 3 jaar oud was ging ik mij op de verjaardag van mijn

moeder achter de bank verstoppen. Toen ik van mijn verstopplek wilde komen viel ik tegen
de tafel aan (spoiler: de tafel was erg hard). Toen moest ik naar het ziekenhuis, omdat

ik een gat in mijn hoofd had.

Eerste bijbaantje: Serveerster en ijsjesmaker bij een vakantiepark.

Dit wilde ik vroeger worden: Professioneel kartcoureur (ik had 1x gekart en was helemaal
verkocht).




Hoihoii, ik ben Milou, 21 jaar, vormgever van de RedacCie en ik zit dit jaar al in mijn
vierde jaar van ISW. Mijn ouders en zusjes wonen in Lelystad, maar sinds februari woon ik
eindelijk in Utrecht, in het meest gezellige studentencomplex van de hele stad, de IBB!
Eerste concert: Katy Perry, samen met mijn zusje!

Eerste studiekeuze: Sociologie in Groningen. ik dacht dat Groningen wel beter te bereiken
was vanuit Lelystad dan alle andere steden, maar gelukkig kwam ik er snel achter dat dat
niet zo was. ISW werd toen mijn eerste keuze, en ik ben er nog steeds blij mee!

Eerste herfstherinnering: Ik ging altijd met mijn zusjes en opa en oma wandelen in het
bos bij Natuurmonumenten ‘S Graveland. We zochten grote bomen uit en gingen dan kijken of
we met onze armen om die boom heen pasten.

Eerste bijbaantje: Toen ik 15 was ben ik begonnen met werken bij een bloemist, in de
winkel en op de markt.

Dit wilde ik vroeger worden: Hotelmanager, politieagent of dokter.

He hoi! Ik ben Luuk, 20 jaartjes jong en alweer drie jaar lang in
Utrecht te vinden op het Science Park. Dit jaar heb ik de eer om de
RedacCie codrdineren! Ik ben mijn hele leven al een Hooglander in
hart en nieren, gelukkig is het ook niet ver reizen dus kan ik dat
ook nog even blijven.

Eerste concert: K3 toen ik 4 jaar oud was, zieke flex in de kleuterklas!

Eerste studiekeuze: Psychologie in Utrecht, toen was ik bij een open dag geweest voor
sociologie en raakte ik in de war. ISW bleek de oplossing te zijn om weer alles op een
rijtje te zetten.

Eerste herfst herinnering: Lekker grimmig, maar dat ik mijn been brak toen ik 3 jaar oud
was tijdens een kermis toen ik van een mechanische loopband naar beneden gleed.

Eerst bijbaantje: Winkelmedewerker bij de Sestrene Grene op mijn 15e

Dit wilde ik vroeger worden: Recherche, de connaisseurs keuze voor als je bij de politie
wilde werken toen je 6 was.

HOUDOE




FILM

Die films van vroeger die je nu stiekem
nog steeds leuk zal vinden

Shrek

Deze film mag natuurlijk niet ontbreken van
deze lijst. De mensen die mij (Olivia)
kennen weten dat ik hier uren over kan
doorpraten, maar ik zal me inhouden. Het

aantal pop-culture referenties die in deze
film zitten zijn torenhoog, waardoor ik het
ook afraad er een drankspel van te maken:...
Na meer dan twintig jaar blijven de
grappen hilarisch en houdt het verhaal nog
goed stand, hoewel de animatie soms te
wensen overlaat...

Coraline

The Bee Movie

Wie dacht dat het een goed idee was om
Jerry Seinfeld een kinderfilm te laten
maken? Dit is misschien wel de reden
waarom het later nog steeds een grappige

film blijft. Ook deze zit bomvol grappen die
alleen volwassenen snappen en het
concept is ook niet helemaal kosher: een
bij en een mens die verliefd op elkaar
worden?! Honey (©) please.




seizoensgebonden snacks

“Ze lagen er al sinds augustus, Sinterklaas is
pas in december.” zullen veel mensen
zuchten. Maar ik niet, ik ben dol op
pepernoten en eigenlijk op alle
seizoensgebonden snacks. De Hema heeft hier
briljant op ingespeeld. Overal reclameborden
met “hAha wTf HEMA hEt iS aUguStuS”. Dit
keer niet door klanten (of boze twitteraars)
maar door het bedrijf zelf. Ze kunnen voor
mijn part niet vroeg genoeg komen. Meestal
begint het als mijn moeder zo vroeg mogelijk
in het jaar binnenkomt met een oliebol of een
schaal pepernoten. Dan vergeet ik heel even
dat ze er weer zijn, dus dan ga ik in de laatste
week nog snel zo vaak mogelijk naar het
winkelcentrum. Pepernoten, oliebollen,
chocolade eieren, waarom limiteren we deze
lekkernijen maar aan een paar dagen in het
jaar? De meesten zullen meteen zeggen dat
het ze speciaal maakt en dat het net is als elke
dag appelmoes eten. Maar die mensen zitten
fout (of houden niet van appelmoes). Geef de
klant zélf de mogelijkheid om te kiezen
hoeveel appelmoes ze willen (oké, ik ga
gewoon weer door met de pepernoten). Je
hoeft niet elke dag pepernoten of paaseieren
te eten, maar ze moeten er zijn voor die goeie
zomerdagen waarop ik thuis lig op de bank en
denk: “Ja, dit is nou echt een
pepernotenmoment!”.

Opiniestuk

En als we het toch aan de desbetreffende
feestdag willen koppelen, kunnen ze rond die
periode zelf gebakken worden! Oké, met
gevulde paaseieren wordt het wat lastiger,
maar de meeste snacks kunnen gewoon zelf
gebakken/gemaakt worden (zie ook het
recept!). Daarnaast kunnen we het ook extra
linken aan het feest door middel van een leuk
vormpje ofzo. Boter wordt ook altijd verkocht,
maar aan het begin van de lente wordt het
opeens “Paasboter”. Zo blijft de traditie voor
sommigen in stand, maar zijn de
seizoensgebonden snacks voor ons
'pepernootpatriotten’ altijd beschikbaar. Ik
denk dat de dokters het ook met mij eens
zullen zijn. Als de paaseitjes eenmaal
beschikbaar zijn liggen ze daar niet voor
eeuwig en daar speelt de consument ook op
in. Die moet zo snel mogelijk zo veel mogelijk
paaseitjes schransen voordat die weer worden
meegenomen door de winkel (of de Paashaas
ik weet niet wie dat doet). Daardoor worden
mensen sneller misselijk en dik en het echte
feestmaal moet dan nog beginnen! Kortom,
alleen maar voordelen. En natuurlijk moet ik
dit stuk afsluiten met de Pumpkin Spice Latté
van de Starbucks. Zelf drink ik geen koffie (en
mijn bankrekening is mij hier dankbaar voor),
maar het is herfst en ik ken veel mensen die
speciaal hiervoor eerder van huis gaan. Ik heb
een poll gehouden onder 1 persoon die wel
koffie drinkt en die wilde meer Pumpkin
Spice, dus dat is 100% voor. De omzet van
Starbucks zal misschien wel sterk toenemen
en dat komt goed uit. Hoeven ze ook geen
belasting meer te ontduiken.




Herfst, de tijd van kou, regen, de winterdip en chai latte!
Afgelopen tijd heb ik, Lisanne, een lichte verslaving aan chai latte
opgebouwd. Dit is natuurlijk niet zo fijn voor mijn portemonnee,

daarom ben ik samen met Kimberly op zoek gegaan naar een
receptje om dit heerlijke drankje zelf te maken.

Ingrediénten

Gekookt Water
200ml

Theezakje Zwarte Thee

Volle Melk
100ml

Suiker
2 Theelepels

Kaneel
1 Theelepel

Snufje Gember, Kruidnagel &
Nootmuskaat

Bereidingswijze

1. Zet een hele sterke thee van het gekookte
water met het zakje zwarte thee.

2. Warm ondertussen de melk op.

3. Klop nu de melk op met de
melkopschuimer (het hoeft niet per se
opgeschuimd te worden, maar het is wel
extra lekker).

4. Voeg de suiker, kaneel, gember,
kruidnagel en nootmuskaat aan de thee toe.
5. Giet de melk bij de thee.

6. Snufje kaneel erbovenop voor de sier :)

7. Klaar!!




OLIVIA BUIS

3e jaars, PodcastCie en RedacCie

Wat is je leukste herinnering bij Wat is jouw happy place?

Versatile?

Dat was toch wel de studiereis
naar Florence van vorig jaar. We
waren zo trots dat we in zo'n
korte tijd zo'n leuke reis op touw
hebben kunnen zetten en het
voelde uiteindelijk gewoon als
een (semi)relaxte vakantie.
Shoutout naar de StudiereisCie
van vorig jaar!

Wat is op dit moment je
favoriete nummer?

‘Kiss from a Rose’ van Seal!! Guys
dit nummer is amazing, zeker als
je in je eentje in de auto zit en
keihard kan meezingen.

Wat staat er bovenaan je
bucketlist?

In Mm’'n eentje een reis naar
ljsland maken! Ik wil minstens
twee weken daar rondreizen,
huur een auto en off | go. Wel het
liefst in de zomer, want in de
winter is het daar gewoon
standaard -5.

Mijn happy ‘place’ is dan toch
wel Kroatié in z’n geheel. Ik ben
er 4 keer geweest, telkens op
andere plekken, en alles daar
straalt zulke rust uit en de natuur
is prachtig. Zeker een aanrader
(en het is goedkoop o0ok).

Hartige of zoete snacks?

100% hartige snacks. Je mag mij
echt wakker maken voor een
vega bittergarnituurtje of
toastjes met smeer.

Wat wilde je vroeger graag later
worden?

Volgens een filmpje wat ik mijn vader
heb laten opzoeken wilde ik vroeger
heel graag astronaut worden,
alhoewel ik mij dat niet meer goed
kan herinneren hahaha. De video
liegt niet dus het zal vast waar zijn.
Helaas heb ik in de afgelopen jaren
een soort milde angst voor de ruimte
ontwikkeld dus mijn kinderdromen
zullen nooit uitkomen.




VINCENT MEIJERS

le jaars, StudiereisCie

Welke commissie zou je nog wel

willen doen?

Ik vond de CondiCie ook heel tof,
omdat die activiteiten zorgen
voor wat meer afwisseling van al
die studie inhoudelijke dingen. En
de KampCie, want ik wilde iets
doen met organiseren. Die
commissie leek me interessant
omdat je bij dat kamp ook
weggaat met een grote groep.

Wie is je favoriete artiest?

Ik denk dat ik dan voor Eminem
ga, vooral zijn oude muziek. Ik
volg hem echt al heel lang, ik
vind zijn teksten echt heel goed
en hij kan er veel gevoel in
stoppen.

Wat wilde je vroeger graag
later worden?

Ik wilde heel graag architect
worden. Ik deed heel veel met
Lego en ik bouwde heel veel zelf,
dus ik wilde eigenlijk Lego
ontwerper worden. Maar ik dacht
al dat dat het niet echt ging
worden, dus sowieso iets met
ontwerpen. Maar daar liggen
mijn interesses inmiddels niet
meer helaas.

Wat is je raarste gewoonte?

Ik heb af en toe wel eens
gesprekken heb mezelf, hardop.
Dan ben ik bezig met situaties
uitdenken, en dan stel ik hardop
vragen, maar dan geef ik ook zelf
antwoord.

Als je voor een dag iemand
anders kon zijn, wie zou je dan
zijn?

Ik zou denk ik een vrouw willen
zijn, om te ervaren hoe het is, en
dan is het maar voor een dag
maar dan kun je het in ieder
geval een keertje beleven.
Misschien iemand zoals Koningin
Maxima. Ze komen natuurlijk in
het nieuws maar wat ze nou echt
doen weet je niet, dus dat lijkt
me wel interessant.

Is het vanille of vanielje?

Vanille!! Het klinkt beter, er staat
2 keer eenlen geenj.




SKERE
SITUATIES

HERKENBARE MOMENTEN
VOOR ALLE STUDENTEN :'(

Je kent het wel: je gaat een weekendje naar je ouderlijk "
huis en opent zonder enige achterliggende bedoelingen
de koelkast. Dan zie je iets wat je al een hele tijd niet hebt
gezien. lets heel speciaals. Kaas. Geen klein zielig stukje,

maar zo’n groot blok kaas. Iedereen kent hem wel: die
van 8 euro die in de supie ligt en niemand kan betalen. Je

hebt eigenlijk geen keuze in deze onverwachte situ. Je

moet de kaas (helaas) meenemen.

p—

Die laatste week voordat je uitbetaald en duo krijgt.
ledereen kent het. Toch denk je dat het een goed idee is
om uit te gaan, want je kan wel iets langer op water en

brood leven. Je besteld een rondje voor je vriendengroep
en gaat betalen. Krijg je dat ongemakkelijke moment...
GEEN SALDO. Je voelt je al half uitgelachen door de
barman. Je probeert snel geld over te maken van je

spaarrekening. Je betaalt en kan weer doorfeesten.

We zijn allemaal lekker Nederlands en eten nog wel vaak
een AVG’tje, maar je leeft in skere tijden. Je gaat naar de
supie en helaas, de inflatie heeft ook de prijzen van (vega)
vlees te pakken gekregen... Je besluit om er maar een
AG’tje van te maken.




HOROSCOOP

Hallo hallo! Ik ben de Zweefteef en ik ben één met het universum en
alles daarbuiten. Van kinds af aan droom ik al van sterren en manen
die mij hun diepste geheimen vertellen. Het is jouw geluksdag!
Vandaag deel ik mijn visioenen met iedereen, gratis en voor niks! Als

ik jou was zou ik snel je sterrenbeeld opxzoeken...

21 maart - 19 april

Het is okeé als je je roeping nog niet gevonden hebt.

De zon heeft gezien dat jij op het juiste pad bent,

dus geniet van het nu en maak je niet zoveel zorgen over de
toekomst.

Aanbevolen activiteit: Een leuke plant kopen.

TAURUS

ARIES

20 april - 20 mei

Er zal binnenkort iets gebeuren waardoor je stress-levels flink
omhoog kunnen gaan. Vergeet niet een avondje vrij te nemen van
verplichtingen om jezelf weer te centreren.

Aanbevolen activiteit: Een potje rummikub spelen met familie.

Dit is het teken om tegen die persoon te praten!
Laat je niet tegenhouden door het onbekende en ga ervoor.
Aanbevolen activiteit: Nachtje doorhalen in de binnenstad!

GEMINS

Deze week zul je iemand tegenkomen die je nog veel vaker
zal ontmoeten. Sta open voor nieuwe interacties en zonder je
niet af. Jupiter, die omringd is met manen, weet dat je er
geen spijt van gaat krijgen.

Aanbevolen activiteit: Versa activiteit bijwonen!




23 juli - 22 augustus

L o Mars wil jou graag waarschuwen: pas op dat je niet te
veel verantwoordelijkheid op je neemt, iemand anders
mag ook wel eens de leiding nemen.
g Aanbevolen activiteit: App eens een oude vriend(in) die
je lang niet hebt gesproken.
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Dat je op de uni zit betekent niet dat je het leven opeens heel
serieus moet nemen. Doe eens lekker iets spontaans!
Aanbevolen activiteit: Ga in je eentje naar de bioscoop.

\\BR4

Ben je bang dat je het allemaal niet meer op orde hebt? Geen
zorgen! De stand van de maan vertelt mij dat het allemaal wel

goed komt zolang je niet opgeeft ;)
Aanbevolen activiteit: Studeren in de kelder van de UB in de

binnenstad!

23 oktober - 21 november

Neptunus zegt dat het heel belangrijk is om jezelf goed te kennen
en je limitaties te omarmen. Vergeet niet dat jij de enige persoon
bent met wie je je hele leven om moet kunnen gaan.

Aanbevolen activiteit: Probeer het Mindfulnest in de kantine van ‘t
Educatorium een keer uit.
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= N~ 22 november - 21december
< Voelt het alsof je minder energie hebt dan normaal?
\ Ben je bang dat je te weinig doet? Venus denkt dat je je

\ —/\ geen zorgen hoeft te maken, het is nou eenmaal een
&> \ somber seizoen.

/ Aanbevolen activiteit: Bob Ross tutorial volgen!
@ — -

-

Probeer niet te veel na te denken over je eigen
tekortkomingen, anderen letten daar echt niet zo veel op
als je zou denken. Doe een beetje lief tegen jezelf.
Aanbevolen activiteit: Koekjes bakken!

-9
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In mijn dromen zag ik een zwart gat dat een oogje op jou had, pas

= op en laat je niet verleiden! Probeer positief te blijven en blijf in
het licht van je naasten.

< Aanbevolen activiteit: Ga helemaal los op je favo karaoke
nummer!

19 februari - 20 maart A

Zit het allemaal niet mee en lijkt niets te gaan zoals je had gewild?
Neem even een moment voor jezelf om je gedachten en doelen
op een rijtje te zetten, vaak ben je veerkrachtiger dan je denkt.
Aanbevolen activiteit: Probeer eens een nieuw drankje uit!
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Horizontaal

| Geeft aan hoe oud je bent

7 Hier zijn poppen en films van

Il Fase in de kindertijd

12 Soort fiets

I3 Kinderboek over een slim meisje
H Speelgoed dat je in elkaar moet
zetten, altijd met poppetjes erbij

Verticaal

2 Een gedachte aan vroeger

3 Een tv programma voor kinderen
Y Kleine glazen ballen

O Een van de eerste plekken waar
je zonder ouders bent

6 Geel figuur uit de zee

8 Hier leer je een belangrijke
vaardigheid

9 Hier is een tekenfilmserie van en
je kan kaarten verzamelen

IO Wat je vroeger graag wilde " !

worden noem je..
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Link de juiste kinderfoto aan de juiste huidige foto van de RedacCie leden en

stuur je antwoord naar @redaccieversatile op Instagram en maak kans op

een leuke prijsl|




